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“Nhân dân rất thông minh. Họ biết dùng lá phiếu của họ, tổng tuyển cử sẽ thành công!”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh1 

Một câu nói tuy ngắn gọn, nhưng rất “nặng” về niềm tin. “Nặng” ở đây không phải 

là gánh nặng, mà là một sự tin tưởng to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ở “Nhân dân” 

Việt Nam. Đây là một câu nói mà tôi rất ấn tượng trong quyển sách “Những mẩu chuyện 

về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của tác giả Trần Dân Tiên. Tuy nhiên, bút danh Trần 

Dân Tiên vẫn đang là một ẩn số đối với nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà sử học trong nước, 

ngoài nước nói chung và người đọc nói riêng.  Bút danh này cũng đã gây nhiều tranh cãi 

cho độc giả và đã dẫn đến sự hình thành hai luồng ý kiến trái ngược nhau.  

Một luồng ý kiến cho rằng: Trần Dân Tiên là một trong những bút danh của Hồ Chủ 

tịch với các quan điểm sau: 

Đầu tiên, vào năm 1985 nhà nghiên cứu Hà Minh Đức cũng đã từng viết rằng: 

“…Đáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào và của bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ tịch 

với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ 

Chủ tịch…” 2. Ông Hà Minh Đức cũng đã chú thích rằng thông tin này được lấy từ cuốn 

Những sự kiện lịch sử Đảng, nhà xuất bản Sự Thật, năm 1976, tập 1, trang 672. Và sau một 

phần tư thế kỷ, trong cuốn sách sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh, trang 316, nhà Xuất bản 

Khoa học xã hội 2010, ông vẫn giữ nguyên quan điểm từ năm 1985. 

 Tiếp theo, là trong lần in thứ hai của quyển sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt 

động của Hồ Chủ tịch” vào năm 1976 thì nhà xuất bản Sự Thật cũng đã viết lời dẫn nhập 

như sau: “…Trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và 

phong phú, Hồ Chủ tịch đã nêu tấm gương đạo đức cách mạng vô cùng trong sáng và đẹp 

đẽ, quyết tâm cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân 

dân thế giới…”3. Nhà xuất bản không thể không biết rõ lai lịch của cuốn sách, lý lịch của 

người viết vì nếu không biết tác giả cuốn sách là ai thì không thể in trong nước và để các 

nhà xuất bản nước ngoài xuất bản rộng rãi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hơn nữa, một 

khi sách đã xuất bản thì dù tên tác giả có là bút danh chăng nữa thì cũng cần có một người 

thực với tên tuổi rõ ràng để nhà xuất bản trả nhuận bút. 

 Ngoài ra, mục đích chính của tác phẩm là để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một 

nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào giải phóng dân tộc – một hình mẫu tiêu biểu của 

phương Đông. Vì vậy, việc mượn danh một người “ngoài cuộc” để viết về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh sẽ làm tăng thêm tính khách quan và sức thuyết phục. 

 
1 “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, tr.174 
2 Nhà Nghiên cứu Hà Minh Đức, năm 1985 
3 Nhà xuất bản Sự thật, năm 2976 



Luồng ý kiến khác thì cho rằng Trần Dân Tiên là một nhà báo Quốc tế, một nhà trí 

thức yêu nước, bởi những lý do sau:  

Thứ nhất: quyển sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” được 

ra đời vào năm 1948 – đây là một thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước 

vào giai đoạn quyết liệt. Tuy nhiên, lần đầu tiên xuất bản của quyển sách này là tại Trung 

Quốc, sau đó là Paris (Pháp) và mãi đến năm 1955 mới được dịch ra tiếng Việt và xuất bản 

tại Hà Nội, sau đó thì được tái bản nhiều lần cho đến nay. 

Thứ hai: trong toàn bộ quyển sách, tác giả luôn sử dụng ngôi thứ ba để nhắc đến Hồ 

Chủ tịch: “Ông”, “Người”, “Chủ tịch”, “ông Nguyễn”,…Điều này đã tạo cho người đọc 

một cảm giác khách quan, thể hiện tác giả là một người đang đứng từ phía ngoài quan sát 

rồi kể lại, chứ không phải là nhân vật chính. Một số nhà nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học 

cũng đã chỉ ra rằng văn phong của quyển sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của 

Hồ Chủ tịch” có phần khác biệt so với những tác phẩm của Hồ Chí Minh, như: Đường 

Kách Mệnh, Nhật ký trong tù,…Cách diễn đạt của tác giả Trần Dân Tiên chủ yếu tập trung 

vào việc mô tả và ca ngợi; trong khi đó cách viết đặt trưng của Bác Hồ là sử dụng nhiều thủ 

pháp văn học, cách nói giàu ẩn dụ và xúc tích.  

Thứ ba: thậm chí cho đến hiện tại thì cũng chưa có văn bản chính thức nào của Bác 

Hồ xác nhận rằng Trần Dân Tiên là bút danh của mình. Trong giai đoạn từ năm 1950 – 

1970, phần lớn quyển sách này thường được ghi nhận là do tác giả Trần Dân Tiên viết, chứ 

ít khi được ghi nhận là của Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác; kể cả trong các tài liệu văn học 

hay tiểu sử công bố chính thức của Hồ Chủ tịch trong giai đoạn này cũng chưa từng đề cập 

đến bút danh Trần Dân Tiên. Đến sau năm 1975, thì mới có tài liệu cập nhật đến giả thuyết 

Trần Dân Tiên là bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thứ tư: theo lời kể lại của ông Nguyễn Khôi, thì quyển sách này được sáng tác trong 

lúc cả trong nước và ngoài nước, kể cả kẻ địch và nhân dân đều ít ai biết Chủ tịch Hồ Chí 

Minh là ai, mà người ta chỉ biết đến Bác Hồ với cái tên “Nguyễn Ái Quốc”. Vì thế theo 

sáng kiến của ông Hoàng Quốc Việt, Thường vụ Trung ương Đảng gợi ý cho ông Trần Huy 

Liệu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền viết giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Sau khi 

được ông Hoàng Quốc Việt gợi ý thì ông Trần Huy Liệu đã giao cho ông Vũ Đình Huỳnh 

là thư ký trợ lý của Bác Hồ để viết, xong bản thảo thì ông Trần Huy Liệu sẽ sửa và viết bổ 

sung vào một số ý, tiếp theo là gửi đến ông Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh để xin ý kiến 

và duyệt qua; cuối cùng sẽ là xuất bản. Bút danh Trần Dân Tiên cũng có ý nghĩa là: người 

công dân đầu tiên họ Trần của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Họ Trần có thể là gợi 

nhắc về gốc gác của những người chắp bút (Vũ Đình Huỳnh, Trần Huy Liệu, Trường Chinh) 

đều là người quê ở Nam Định (quê hương của Vua Trần Hưng Đạo). Cũng trong thời điểm 

ấy, tình hình nước ta đang ở trong khung cảnh thù trong, giặc ngoài thì làm sao Bác Hồ có 



thời gian để viết về mình được. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những chuyện kể mà ông Nguyễn 

Khôi đã nghe được ở các đơn vị thủ trưởng và các bậc đàn anh nói chuyện với nhau. 

Hiện nay, theo thống kê thì trong 175 bút danh, bí danh của Bác Hồ thì có tên Trần 

Dân Tiên, tuy nhiên các nhà nghiên cứu và sưu tầm vẫn chưa tìm ra được khoảng thời gian 

và bối cảnh mà Bác đã sử dụng bút danh Trần Dân Tiên là khi nào. 

 Từ phần mở đầu của quyển sách, tác giả đã không chọn cách kể lại những câu chuyện 

của Bác Hồ theo một trình tự thời gian nhất định, mà ông lại chọn câu chuyện mình gặp 

Bác Hồ tại Dinh Chủ tịch vào sáng ngày mồng 4 – 9 – 1945. Tại đây, ông đã được Bác Hồ 

trực tiếp hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cha mẹ mình; tiếp theo thì Bác mới hỏi đến 

việc ông cần giúp đỡ là việc gì? Sau khi Trần Dân Tiên trình bày xong mong muốn của 

mình là được viết lại Tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Người đã cười và nói: “Tiểu 

sử. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng 

bào đang đói khổ. Sau tám mươi năm nô lệ, nước ta bị tàn phá, bây giờ chúng ta phải xây 

dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc cần kíp đi đã! Còn tiểu sử của tôi…thong thả 

sẽ nói đến!”4. Lúc này, Bác Hồ đã từ chối một cách khéo léo khiến cho Trần Dân Tiên 

chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận ý kiến của Bác Hồ. Người đã không từ chối 

thẳng, mà lại khẳng định ý kiến “viết lại tiểu sử” của mình là một ý kiến hay. Tuy nhiên, 

phía sau chữ “nhưng” của Bác thì có vô vàng những vấn đề phải trăn trở. Lúc bấy giờ  Hồ 

Chủ tịch chỉ nghĩ đến việc cần làm là xây dựng lại Đất nước sau tám mươi năm nô lệ. Bác 

luôn đặt lợi ích Quốc gia, dân tộc lên hàng đầu và được xem là nhiệm vụ thiêng liêng và 

cấp bách; còn lợi ích cá nhân của Hồ Chủ tịch thì cứ “thong thả”. Sau lần gặp gỡ ấy, Trần 

Dân Tiên vẫn không bỏ cuộc mà ông chuyển sang hướng tìm hiểu tiểu sử của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh thông qua phương án gián tiếp; có nghĩa là sẽ hỏi những người đã từng làm việc 

trực tiếp hoặc gián tiếp với Hồ Chủ tịch để lấy tư liệu viết tiểu sử. Trong khoảng thời gian 

hai năm thì tác giả cũng đã tích lũy được kha khá những mẩu chuyện về Bác Hồ; tuy nhiên 

chỉ được giới hạn trong một giai đoạn hay phạm vi nào đó, còn nếu để viết được một bản 

tiểu sử hoàn chỉnh về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chỉ có Người và chính Người 

mới có thể hoàn thiện một cách đầy đủ nhất. 

 Tiếp theo, Trần Dân Tiên lại quay ngược về thời của các cụ Phan Đình Phùng, Phan 

Châu Trinh, Phan Bội Châu và chỉ ra cách đánh của các cụ là chưa phù hợp đẫn đến nhiều 

khó khăn trong việc giành độc lập. Lúc ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là một chàng thiếu 

niên vừa tròn mười lăm tuổi. Tuy tuổi đời Bác còn khá trẻ, nhưng đã sớm hiểu biết và đau 

xót trước cảnh thống khổ của đồng bào, cho nên Người đã quyết định lên đường tìm một 

hướng đi mới để sướm giành lại đọc lập cho Nước nhà. Bác đã bắt đầu hành trình chuyến 

đi của mình trên con tàu mang tên Amiral Latouche Tréville vào năm 1911 với tên gọi là 

Văn Ba. Với vai trò là người phụ bếp, Nguyễn Tất Thành đã có thêm nhiều trãi nghiệm về 

 
4 “Những mẩu chuyện về đời hoạt động Hồ Chủ tịch”, tr.9 



cuộc sống, cũng như Bác đã tranh thủ học thêm ngoại ngữ dưới sự giúp đỡ của các thủy thủ 

bản địa trên tàu. Mỗi ngày anh Ba phải làm từ 4 giờ sáng với nhiều nhiệm vụ khác nhau: từ 

quét dọn sạch sẽ nhà bếp lớn trên tàu, đến tối thì đốt lửa trong các lò; sau đó thì đi khuân 

than, rồi xuống hầm lấy rau, thịt, cá, nước đá,…Công việc khá nặng nhọc vì dưới bếp rất 

nóng và trong hầm rất rét. Nhất là khi phải vừa vác một bao nặng, vừa leo lên bậc thang khi 

tàu tròng trành. Xong công việc ấy thì Anh lại phải dọn cho bọn chủ bếp Pháp ăn; sau đó 

thì nhặt rau, rửa chảo nồi và đun lò lại; công việc cứ vậy mà kéo dài cho đến hết ngày. Có 

nhiều cái chảo bằng đồng lớn và rất nặng, đến nỗi anh Ba phải kéo lê trên sàn. Còn những 

cái nồi cap quá thì Anh phải leo lên ghế để chùi nồi. Trong lúc làm việc, Anh luôn nghe 

văng vẳng bên tai: 

- “Ba ơi đem nước đây!” 

- “Ba, dọn chảo đi!” 

- “Ba, thêm than chỗ này, thêm than chỗ kia!”5 

Suốt ngày anh Ba đẫm nước, hơi và mồ hôi, mình đầy bụi than. Mặc dù công việc 

vô cùng vất vả, nhưng Bác chỉ nhận được 45 franc/1 tháng; trong khi đó, những phụ bếp 

người Pháp cùng làm việc như vậy thì hưởng lương nhiều gấp ba lần Bác. Sau khi trả tiền 

ăn, tiền nộp lại cho cai bếp, góp vào quỹ bảo hiểm cho riêng thủy thủ người Pháp, thực tế 

Anh chỉ còn nhận được 10 franc. Mỗi ngày 9 giờ tối công việc mới xong, tuy Anh rất mệt, 

nhưng chàng thanh niên ấy vẫn cố gắng tự học đến mười một giờ hoặc nửa đêm mới đi 

nghỉ. Thời gian làm việc thì nhiều nhưng tiền lương thì rất ít, điều này đã khiến anh chàng 

tên Ba phải cố gắng rất nhiều; nhưng đổi lại thì Anh học được rất nhiều điều mới lạ và mở 

mang vốn hiểu biết cho bản thân. Sau  những ngày ở Mácxây, anh Ba đã tóm tắt cảm tưởng 

của mình bằng mấy chữ: “Người Pháp ở Pháp tốt, lễ phép hơn người Pháp ở Đông 

Dương”6. Qua câu nói ấy, tôi thấy rằng Bác Hồ là một người có suy nghĩ rất sâu rông và 

uyên thâm, Bác đã dùng biện pháp so sánh giữa người dân Pháp trên nước Pháp với người 

dân Pháp trên đất Đông Dương.  

Đây chỉ mới là một phần nhỏ của quyển sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động 

của Hồ Chủ tịch” mà tôi đã rút ra cho mình rất nhiều bài học chỉ từ một hình ảnh của Người 

thanh niên làm công việc phụ bếp trên tàu: 

Đầu tiên: không thể không nhắc đến tinh thần yêu nước mãnh liệt của một Chàng 

thanh niên Việt Nam chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu. Bác luôn thể hiện một tinh thần “dám 

nghĩ – dám làm – dám quyết định”, đó là một trong những đức tính quan trọng rất cần có ở 

thế hệ Thanh niên Việt Nam hiện nay. 

 
5 “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, tr.19 
6 “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, tr.22 



Tiếp theo, là đức tính khiêm nhường, ham học hỏi của Bác. Trong bối cảnh đất nước 

còn khó khăn, mặc dù là đã giành độc lập; nhưng Bác vẫn luôn luôn tìm mọi cách để đất 

nước phát triển đi lên, chưa bao giờ Bác dám nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình. Khi tác 

giả muốn viết lại tiểu sử cho Bác với mong muốn là ghi nhận những đóng góp, công lao to 

lớn của Hồ Chủ tịch, nhưng Bác cho rằng việc đó là không quan trọng nên từ từ “thong 

thả”, còn việc của Người bây giờ là chỉ nghĩ về đất nước. Tác giả còn kể lại, lúc còn làm 

phụ bếp mỗi khi tàu cập bến thì Bác đều tranh thủ lên bờ để tham quan thành phố, Hồ Chủ 

tịch còn chụp lại những khung cảnh xung quanh để về nghiên cứu áp dụng cho đất nước 

mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ tìm tòi học hỏi từ sách vở sau những giờ làm việc 

trên tàu, mà Bác Hồ còn học hỏi từ những khung cảnh ở nước ngoài khi mỗi lần tàu cập 

bến. 

Cuối cùng thì tôi học được một bài học rất quý từ chính công việc phụ bếp của 

Người. Có nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong đầu tôi: “Tại sao Bác Hồ không chọn một 

công việc khác để làm, mà phải chọn nghề phụ bếp?”; “Tại sao Bác Hồ không có ý định 

xin nghỉ việc khi phải làm một công việc nặng nhọc mà tiền lương thì quá thấp?”;…Suy 

nghĩ theo một cách sâu xa hơn nữa, thì công việc phụ bếp này là một việc dễ không cần 

kinh nghiệm chỉ cần siêng năng và còn được tiếp xúc rất nhiều người, đi đến rất nhiều nơi. 

Mục đích chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi lên tàu là đi tìm đường cứu nước, phụ 

bếp chỉ là một công việc phụ để giúp bác được học hỏi nhiều nền văn hóa khác nhau trên 

thế giới, từ đó Bác mới chọn lọc và đúc kết lại để đem về thực hiện trên chính mảnh đất 

quê hương Việt Nam. Sau này đi làm tôi cũng sẽ cố gắng áp dụng cách này vào thực tế, 

thay vì tìm cho mình một chức vụ cao trong công việc thì tôi sẽ chọn cách tìm một công 

việc dễ và được tiếp xúc với nhiều người trước; để tôi học hỏi, tích lũy cho bản thân một 

cái nền móng vững chắc rồi sau đó mới từ từ thăng tiến trong công việc.  


