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Đơn vị: Đại học Nguyễn Tất Thành 
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Sách chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiểu Sử và Sự Nghiệp. President HO CHI MINH 

Biography and Career 

Nhà xuất bản (NXB): NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 

 

CUỘC THI CẢM NHẬN SÁCH với 

“BÁC HỒ TRONG TIM TÔI 2025” 

Có những mùa xuân không nằm ở tháng 

giêng, mà an trú trong một ánh nhìn hiền hậu, một 

nụ cười hiền từ, hay trong đôi dép cao su cũ kỹ đã 

cùng Người băng qua biết bao chặng đường hun 

hút bụi thời gian. Có những cuộc đời, như ánh lửa 

nhỏ nơi đầu nguồn, âm thầm sưởi ấm cả dân tộc. 

Và có những con người, không cần đứng trên đỉnh 

cao chính trị hay hào quang chức vị, vẫn được nhân 

dân muôn đời gọi bằng hai tiếng thân thương nhất: 

Bác Hồ.  

Là một người trẻ đang sống giữa thời đại hội nhập đầy sôi động, giữa bộn bề dữ 

liệu và tấp nập chuyển động, tôi từng nghĩ rằng việc hiểu về Bác Hồ – một vĩ nhân của 

lịch sử – chỉ cần qua vài dòng tiểu sử, một số trích dẫn tiêu biểu là đủ. Nhưng không! Có 

những điều, chỉ khi ta chạm bằng tâm hồn, mới thực sự thấm. Và tôi đã thực sự thấm khi 

vô tình cầm trên tay cuốn sách song ngữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tiểu sử và sự 

nghiệp” – một ấn phẩm được biên soạn bởi Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành. 

Hình 1. Người viết và sách 
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Không phải là cuốn sách mang chất sử học khô cứng, tác phẩm này nhẹ nhàng dẫn 

tôi băng qua từng cột mốc trong cuộc đời Người như dắt tay qua những mùa lịch sử – từ 

một cậu bé xứ Nghệ nung nấu lý tưởng giải phóng dân tộc, đến một nhà lãnh đạo kiên 

trung và một con người suốt đời sống vì nhân dân. Nhưng có lẽ, điều khiến tôi xúc động 

nhất không phải là những kỳ tích chói lọi, mà là 79 mùa xuân cuối cùng – những trang 

viết thấm đẫm ân tình, nhân hậu, khát vọng và cả những điều chưa trọn vẹn – như một 

khúc trầm lặng trong bản anh hùng ca bất tử. Chính phần sách ấy – “Năm cuối cùng của 

cuộc đời 79 mùa xuân” – đã thôi thúc tôi viết nên bài cảm nhận này. Không để tán tụng, 

không để kể lại, mà để được cúi đầu lặng lẽ nhìn về một con người vĩ đại bằng chính ánh 

nhìn của trái tim mình – khi đọc, khi nghĩ, khi sống.  

Một chiều mưa trong kỳ thực tập, tôi tình cờ 

dừng chân tại một tiệm sách nhỏ nơi quê Nội. Bước 

chân tôi như vô thức dừng lại trước kệ sách có tấm 

biển ghi bằng nét chữ bạc màu: Tủ sách về Bác Hồ. 

Trên kệ, giữa những bìa sách đã nhuốm màu thời 

gian, tôi thấy một cuốn sách còn mới – trang trọng, 

song ngữ – mang tựa đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – 

Tiểu sử và sự nghiệp”. Không hiểu sao, tay tôi khẽ 

run khi lật trang đầu tiên. Có lẽ, đâu đó trong sâu 

thẳm tâm thức, tôi vừa mở ra không chỉ một quyển 

sách – mà là một cuộc đời, tôi biết rằng mình không chỉ đã chạm vào cuốn sách mà còn 

chạm vào một mạch nguồn sống động của lịch sử.  

Tác phẩm ấy, như một bản trường ca thầm thì giữa hai ngôn ngữ, dẫn dắt người đọc 

đi qua những chương đoạn lớn của lịch sử dân tộc bằng chính bước chân của Bác – từ 

thời niên thiếu đầy mơ ước, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, đến những ngày 

lãnh đạo cách mạng rồi xây dựng đất nước trong gian khổ. Cuốn sách gồm ba chương 

chính, được biên soạn công phu và khoa học, xen kẽ nhiều hình ảnh tư liệu quý giá. Mỗi 

Hình 2. Người viết bài và sách 
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dòng không chỉ kể chuyện, mà còn chất chứa chiều sâu của tấm lòng – không lên gân 

hào hùng, không ngợi ca sáo rỗng, mà lặng lẽ, đầy nhẫn nại, như chính con người Bác. 

Trong chương cuối cùng – “Cải tạo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chỉ 

đạo cách mạng dân tộc ở miền Nam” – phần viết về năm cuối cùng của cuộc đời Người 

khiến tôi phải ngừng đọc nhiều lần vì xúc động. Những trang sách ấy không còn đơn 

thuần là tiểu sử, mà trở thành nhân chứng lặng lẽ cho một tình yêu Tổ quốc đến độ tận 

hiến, cho một nhân cách vĩ đại mà vẫn đầy người – già đi trong tiếng thơ, yếu đi trong 

ánh nhìn nhân hậu và sống mãi trong trái tim của cả dân tộc. 

Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần trang sách viết về mùa hè năm 1969, khi Bác tiếp nữ 

phóng viên người Cuba. Giữa cuộc trò chuyện tưởng chừng như xã giao, Bác bất ngờ 

cúi đầu nói chậm rãi: “Tôi nghĩ rằng tôi chưa làm trọn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối 

với đồng bào miền Nam; mặc dù như vậy, tôi biết rằng đồng bào miền Nam vẫn luôn yêu 

quý tôi cũng như tôi luôn luôn yêu quý đồng bào. Ở miền Nam, tôi không phải là Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, mà là Bác Hồ.” Tôi đã nín lặng rất lâu sau khi gấp trang sách ấy lại. 

Đó không chỉ là một câu nói, mà là di ngôn mềm mại của một trái tim sắt thép được tôi 

luyện đã gần như cạn kiệt dòng máu thể xác nhưng vẫn “đỏ rực” tấm lòng với đồng bào. 

Có lẽ không cần một tuyên ngôn chính trị nào hùng hồn hơn nữa. Chỉ bằng một mệnh đề 

giản dị – “tôi là Bác Hồ” – Người đã xóa đi mọi khoảng cách giữa lãnh tụ và nhân dân, 

giữa chức danh và máu thịt. Đó là lời của một người cha chưa kịp trở về nhà sau bao 

năm xa cách.  

Tôi bỗng nhớ đến vài câu trong bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà Thơ Viễn 

Phương – một thi phẩm cũng thấm đẫm cảm thức chia ly nghẹn ngào: 

"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 

… 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ…” 
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Người miền Nam ấy, khi lần đầu được ra 

Bắc để thắp nén nhang lòng trước anh linh Bác, 

đã gọi Bác là mặt trời, nhưng không phải mặt trời 

của vũ trụ mà là mặt trời của nhân nghĩa, của 

lòng dân. Đọc những dòng thơ ấy sau khi đã khắc 

trong tim lời nói của Người về miền Nam, tôi 

nhận ra: tình yêu lớn nhất không nằm trong 

những lần gặp gỡ, mà nằm trong khao khát khôn 

nguôi được trở về – như ánh mặt trời mùa đông 

nghiêng mãi về phương Nam trong vô vọng. 

Là một người sinh ra sau thời chiến, tôi chưa từng chứng kiến cảnh Bác ôm chiến sĩ 

nơi mặt trận hay ngồi viết thư gửi miền Nam trong đêm. Nhưng tôi đã cảm nhận được 

tình yêu ấy trong cách Người nhắc về miền Nam bằng giọng trầm buồn như một nốt 

lặng cuối cùng của bản trường ca cách mạng. Tôi tự hỏi rằng nếu một ngày kia, Bác thật 

sự đặt chân trở lại mảnh đất phương Nam, hẳn Người sẽ không cần lễ đón long trọng, 

chỉ cần đi giữa chợ quê, nhìn đàn em nhỏ chạy tung tăng, chắc có lẽ là đủ mãn nguyện 

rồi nhỉ? 

Câu nói của Bác trở thành tấm gương sáng ngời của một nhân cách vĩ đại biết tự 

soi mình, biết khiêm nhường đến tận cùng. Ngay cả trong những ngày tháng sức khỏe 

suy kiệt, với những cơn ho ra máu và giọng nói dần yếu đi, Bác vẫn tự rèn luyện từng 

ngày, kiên trì tập đọc chỉ để có thể chúc Tết đồng bào bằng giọng đọc rõ ràng, mạnh mẽ. 

Đó là biểu hiện sống động nhất của đức hy sinh – đức cần mẫn – đức trọn đạo làm 

người. Càng đọc, tôi càng hiểu rằng, ẩn sâu trong từng cử chỉ giản dị của Bác là một bản 

lĩnh phi thường và một nội tâm giàu yêu thương đến tận cùng. Trong ánh nhìn về miền 

Nam, Bác không chỉ gửi tình yêu cho một vùng đất, mà gửi trọn niềm tin vào một thế hệ 

– thế hệ như tôi – những người sinh ra trong hòa bình nhưng không được phép quên nỗi 

niềm dang dở của một người cha chưa kịp trở về nhà. 

Hình 3. Những trang nội dung trong sách 
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Tôi không sinh ra trong những năm tháng chiến tranh, cũng chưa từng bước chân 

đến chiến khu miền Nam hay đứng dưới bóng đa Tân Trào. Nhưng tôi tin rằng, có một 

cuộc cách mạng khác, âm thầm và bền bỉ hơn, đang diễn ra từng ngày trong tâm hồn 

những người trẻ như tôi: đó là cuộc cách mạng với chính bản thân mình – để sống đẹp 

hơn, đúng hơn, và người hơn mỗi ngày. Tôi là sinh viên ngành logistics – một ngành học 

tưởng chừng khô khan, gắn với số liệu, quy trình và những chuyến hàng vận chuyển 

không ngơi nghỉ. Nhưng nhờ đọc sách về Bác, tôi nhận ra: ngay cả khi không ở trong 

chiến hào, ta vẫn có thể “chiến đấu” – bằng sự tử tế trong từng tương tác, bằng sự 

nghiêm túc trong từng lần lắng nghe và bằng trách nhiệm trong từng công việc dù nhỏ 

nhất. Tôi tập cho mình thói quen sắp xếp công việc mỗi tối trước khi ngủ, như cách Bác 

thường lên kế hoạch lao động cho toàn hang Pác Bó. Tôi học cách nói ít lại, làm nhiều 

hơn – và khi làm gì, cũng hỏi mình: “Việc này có vì người khác không?”. 

Có lần tôi tham gia tình nguyện phát cơm đêm cho người vô gia cư ở Quận 5. Khi 

đến một ngã tư gần cầu chữ Y, chúng tôi bắt gặp một ông lão đang nằm nép mình dưới 

tấm bạt rách, bên cạnh là chiếc điện thoại cũ nhỏ rè rè phát bài Tiến về Hà Nội. Tôi đặt 

hộp cơm xuống, ông lão run run hỏi: “Cháu học ở đâu?”. Tôi trả lời: “Dạ, Đại học 

Nguyễn Tất Thành – trường mang tên Bác ạ.” Ông lão bật cười, đôi mắt như sáng rỡ 

trong đêm: “Vậy là cháu cũng là học trò của Bác rồi… Học Bác, thì ráng sống tử tế nha 

con.” 

        Đêm ấy, tôi đã khóc – không vì thương ông, mà vì thấy mình may mắn. May mắn 

vì đã đọc về một con người mà cả đời chưa từng bỏ quên bất kỳ ai, kể cả người nghèo 

nhất, mảnh đời nhỏ bé nhất. Và cũng vì nhờ Người, tôi biết rằng lòng yêu nước không 

chỉ có trong cờ đỏ sao vàng, mà còn nằm trong một hộp cơm đặt xuống bằng hai tay và 

một ánh nhìn không vội. Là sinh viên năm cuối, tôi từng nhiều lần đứng trước áp lực, 

thất bại, thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại mở sách Bác, đọc lại 

chuyện Người tập luyện lấy lại giọng đọc khi bị ho ra máu chỉ để đọc thơ chúc Tết cho 

đồng bào miền Nam. Tôi tự hỏi: Một con người gần 80 tuổi còn nghiêm khắc với chính 

mình đến vậy, cớ gì tôi lại không vượt qua vài trở ngại nhỏ? Chính những trang sách ấy 
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đã trở thành cột mốc tinh thần, khiến tôi biết cúi đầu khiêm tốn trước sự hy sinh và cũng 

biết ngẩng cao đầu sống xứng đáng. 

Nếu học theo Bác là học làm người tử tế, thì tôi vẫn đang học – mỗi ngày. 

Có những cuốn sách chỉ nên đọc một lần, rồi gấp lại và mang theo như một kỷ 

niệm. Nhưng cũng có những cuốn sách, như dòng sông lặng chảy, mỗi lần lội qua lại 

thấy một tầng sâu mới mẻ của lòng mình. “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tiểu sử và sự 

nghiệp” chính là một cuốn sách như thế — nơi ngôn từ không chỉ để kể, mà để sống lại; 

nơi từng dấu chấm, phẩy đều như nhịp thở của một 

cuộc đời đã hóa di sản.  

Sự song hành giữa hai ngôn ngữ Việt – Anh không 

đơn thuần là một hình thức trình bày, mà là biểu hiện 

của một tầm vóc – của một con người không chỉ thuộc 

về một dân tộc, mà thuộc về nhân loại. Từng đoạn văn, 

từng dòng tiểu sử, khi được dịch sang tiếng Anh, như 

được đặt lên đôi cánh để bay ra thế giới – nơi mà hình 

ảnh Người không còn là “Chủ tịch Hồ Chí Minh” hay 

chỉ “Uncle Ho”, mà là biểu tượng của nhân ái, khiêm 

nhường và khát vọng giải phóng con người. Tôi không 

dám nói rằng mình hiểu hết Bác, chỉ qua một quyển 

sách hay vài dòng cảm nhận. Nhưng tôi tin, mỗi người 

trẻ như tôi – nếu có thể dành vài giờ để lật từng trang 

sách này, đọc từng dòng song ngữ ấy – sẽ tìm thấy một phiên bản đẹp hơn của chính 

mình. Một phiên bản biết sống chậm lại, biết yêu sâu sắc hơn và biết cúi đầu trước 

những điều lớn lao mà âm thầm. 

Và nếu có ai hỏi tôi: “Bạn có yêu quý Bác Hồ không?” — có lẽ, tôi sẽ không trả lời 

ngay, mà nhẹ nhàng đưa họ cuốn sách ấy, rồi mỉm cười: “Bạn hãy đọc thử đi… đọc bằng 

cả hai thứ tiếng – và cả hai phía của trái tim mình.” 

Hình 4. Người viết và quyển sách 


