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Là một sinh viên mang trong tim mình lý tưởng phục vụ Tổ quốc, tôi không thể nào không xúc
động sâu sắc khi đọc và suy ngẫm về cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái
quốc”. Cuốn sách nhỏ nhưng mang ý nghĩa lịch sử to lớn, không chỉ ghi lại lời hiệu triệu thiêng
liêng của vị Cha già dân tộc, mà còn là kim chỉ nam hành động, là lời nhắc nhở bất diệt về tinh
thần dân tộc, về ý chí vươn lên và sự cống hiến quên mình vì sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh
phúc của nhân dân.

Trong vai trò của một nhà chính trị trẻ - người kế thừa sứ mệnh dựng xây đất nước trong hòa
bình - tôi càng thấu hiểu rằng: thi đua ái quốc không phải là khẩu hiệu suông, mà là cốt lõi tinh
thần của một dân tộc kiên cường; là ánh lửa hồng được Bác Hồ thắp lên giữa thời khắc nước
nhà bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; là ngọn đuốc tư tưởng soi
đường cho toàn dân tộc vươn tới những thắng lợi vẻ vang. Lời kêu gọi ấy không chỉ vang lên
giữa bom đạn, mà còn ngân vang mãi trong tâm khảm của những thế hệ hôm nay và mai sau.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được phát đi từ chiến khu Việt Bắc ngày
11 tháng 6 năm 1948, không chỉ đơn thuần là một lời hiệu triệu giữa thời chiến. Đó là tuyên
ngôn hành động, là sự kết tinh của trí tuệ, đạo đức và tầm nhìn vĩ đại của một nhà lãnh đạo
đã dành trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng và sự nghiệp của nhân dân. Từ lời kêu gọi ấy,
một phong trào quần chúng sâu rộng được khơi nguồn, lan tỏa mạnh mẽ từ nông thôn đến
thành thị, từ tiền tuyến ra hậu phương, từ đồng bằng lên miền núi. Mỗi con người Việt Nam,
không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, trình độ, đều có thể góp sức cho đất nước bằng chính
việc thi đua thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Trong mắt tôi – một sinh viên trẻ đang từng bước hòa mình vào dòng chảy dựng xây Tổ quốc
– thi đua ái quốc không chỉ là bài học lịch sử, mà là bài học sống, là phương châm hành động.
Tôi không thể nào quên được những tấm gương rực sáng của phong trào thi đua: chị Út Tịch
với câu nói bất hủ "Còn cái lai quần cũng đánh", anh Nguyễn Văn Trỗi cảm tử để bảo vệ lý
tưởng, hay nữ anh hùng La Thị Tám đứng vững giữa mưa bom đạn để giữ vững ngọn cờ trên
mặt trận. Những con người bình dị ấy, dưới ngọn cờ thi đua ái quốc, đã trở thành bất tử trong
lòng dân tộc.

Hơn bảy thập kỷ trôi qua, nhưng ngọn lửa thi đua ấy chưa từng lụi tắt. Trái lại, nó tiếp tục
được kế thừa, phát huy và thổi bùng lên trong thời đại mới – thời đại của công nghệ, hội nhập
và đổi mới sáng tạo. Hôm nay, chúng ta thi đua không chỉ để chiến thắng ngoại xâm, mà để
chiến thắng chính mình – vượt qua tư duy trì trệ, sự bảo thủ lạc hậu, những thói quen kìm
hãm sự phát triển. Chúng ta thi đua trong nghiên cứu khoa học, trong khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo, trong chuyển đổi số, trong gìn giữ văn hóa truyền thống, trong bảo vệ chủ quyền
biển đảo, trong xây dựng một xã hội nhân văn, công bằng, dân chủ và văn minh.

Là một nhà chính trị trẻ, tôi hiểu rằng thi đua không thể tách rời lý tưởng. Bởi nếu thiếu lý
tưởng, thi đua dễ rơi vào hình thức, chạy theo thành tích. Nhưng nếu được thắp lên bởi niềm
tin vào dân tộc, vào nhân dân, vào tương lai Việt Nam, thì thi đua sẽ trở thành sức mạnh đoàn
kết vĩ đại, tạo ra động lực thúc đẩy toàn xã hội tiến lên phía trước. Tôi tin rằng, chính điều này
là cốt lõi trong tư tưởng thi đua của Bác Hồ – thi đua để phụng sự, thi đua để yêu nước bằng
hành động cụ thể.



Và với thế hệ trẻ chúng tôi, lời kêu gọi thi đua ái quốc chính là lời hứa thiêng liêng trước Tổ
quốc. Chúng tôi thi đua trong học tập để trở thành người trí thức có bản lĩnh và đạo đức; thi
đua trong lao động, sáng tạo để làm giàu cho quê hương; thi đua trong rèn luyện để trở thành
những công dân có trách nhiệm, có tinh thần cống hiến. Mỗi bước đi của tuổi trẻ hôm nay là
một nhịp nối với truyền thống vẻ vang của cha anh – những người đã làm nên lịch sử bằng
chính tinh thần thi đua bất khuất và lòng yêu nước sắt son.

Lịch sử đã chọn ngày 11 tháng 6 năm 1948 để khắc ghi một dấu mốc quan trọng: ngày Chủ
tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ chiến khu Việt Bắc, trong hoàn cảnh đất
nước đang trong hồi gay go, gian khó của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người đã
cất lên một lời hiệu triệu giản dị mà đầy khí phách: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi
đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất.”

Chỉ với ba vế ngắn gọn, lời của Bác đã định hình nên một chân lý: tình yêu nước không nằm ở
lời nói, mà ở hành động thiết thực; không nằm trong lý tưởng hão huyền, mà phải được cụ
thể hóa bằng lao động, chiến đấu, học tập, cống hiến. Đây không chỉ là một lời vận động phong
trào, mà còn là một tư tưởng chính trị sâu sắc, mang tính cách mạng và dẫn đường cho sự
phát triển của quốc gia.

Trong tầm nhìn của một nhà lãnh đạo thiên tài, Bác hiểu rằng: muốn kháng chiến thành công,
phải huy động được sức dân; muốn xây dựng đất nước, phải khơi dậy tinh thần tự lực, tự
cường trong mỗi người dân Việt. Lời kêu gọi thi đua ái quốc chính là bước khởi đầu để huy
động toàn dân thành một khối thống nhất, lấy thi đua làm phương tiện để đánh bại thù trong
giặc ngoài, xây dựng một xã hội mới – xã hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Lời kêu gọi ấy không chỉ mang tính cổ vũ tinh thần trong một thời điểm lịch sử cam go, mà còn
là sự kết tinh của triết lý cách mạng “lấy dân làm gốc”, khẳng định vai trò chủ thể của nhân
dân trong mọi công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Ở đó, thi đua ái quốc không phải là một
hoạt động phong trào ngắn hạn, mà là một quá trình lâu dài, bền bỉ, một phương pháp tổ chức
thực tiễn mang đậm tính khoa học, dân chủ và hiệu quả. Chính nhờ phát động thi đua đúng
lúc, đúng chỗ mà toàn dân ta, từ đồng bằng đến miền núi, từ nông dân đến trí thức, từ người
dân thường đến cán bộ chiến sĩ, ai nấy đều biến tình yêu nước thành hành động cụ thể: người
thì tăng gia sản xuất, người thì xung phong ra trận, người lại cống hiến tài năng, trí tuệ, tất cả
cùng góp sức vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại những thành quả vĩ đại mà đất nước ta đã đạt được trong suốt hành trình cách mạng,
từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến công cuộc đổi mới, phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội hôm nay, ta đều thấy thấp thoáng dấu ấn của phong trào thi đua ái
quốc. Bởi lẽ, thi đua không chỉ góp phần cổ vũ tinh thần trong gian khổ, mà còn là “chìa khóa”
để giải phóng năng lượng sáng tạo của toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi
con người Việt Nam.

Là một nhà chính trị trẻ dưới góc nhìn sinh viên hôm nay, tôi càng thấm thía hơn bao giờ hết
rằng: thi đua ái quốc không chỉ là một khẩu hiệu của thời chiến, mà còn là một nhu cầu nội tại
của thời bình – khi đất nước bước vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
quốc tế. Trong bối cảnh đó, mỗi sinh viên, mỗi thanh niên, mỗi cán bộ, mỗi người lao động...
đều có thể là “chiến sĩ thi đua” nếu biết nỗ lực vươn lên, không ngừng học tập, sáng tạo, không
cam chịu tụt hậu hay sống an phận trong vùng an toàn.



Thi đua ngày nay không còn là đánh giặc bằng súng đạn, mà là đánh giặc nghèo, giặc dốt, giặc
lười, giặc trì trệ. Thi đua là việc những người trẻ đứng lên khởi nghiệp, kiến tạo tri thức mới,
làm chủ khoa học công nghệ, đưa đất nước sánh vai cùng bạn bè năm châu. Thi đua là hành
động mỗi công chức tận tụy phục vụ nhân dân, mỗi thầy cô giáo cống hiến vì thế hệ tương lai,
mỗi bác sĩ ngày đêm cứu chữa người bệnh, mỗi chiến sĩ bảo vệ vững chắc biên cương, hải đảo.
Thi đua là cách mà mỗi người dân góp phần xây dựng nền kinh tế xanh, xã hội văn minh, đạo
đức trong sáng.

Lời Bác dạy năm xưa vì vậy chưa bao giờ cũ. Ngược lại, trong thời đại số, thời đại chuyển đổi
toàn diện về mọi mặt của đời sống – kinh tế, xã hội, môi trường, quản trị – thì lời kêu gọi thi
đua ái quốc lại càng có giá trị như một kim chỉ nam hành động. Nó giúp thế hệ trẻ xác định rõ
vị trí của mình giữa dòng chảy lịch sử; khơi dậy trách nhiệm, niềm tự hào, và ý chí vươn lên
không ngừng để làm rạng danh đất nước.

Là người mang trong mình khát vọng cống hiến và tinh thần chính trị vững vàng, tôi cho rằng,
muốn đất nước phát triển nhanh và bền vững thì phải làm sống lại tinh thần thi đua ái quốc
theo cách của thời đại mới. Thi đua phải gắn liền với thực chất, hiệu quả; phải chống được căn
bệnh hình thức, ganh đua không lành mạnh hay chạy theo thành tích. Phải thi đua trên nền
tảng đổi mới sáng tạo, trí tuệ và đạo đức. Phải biết lấy cái chung làm gốc, đặt lợi ích tập thể
lên trên lợi ích cá nhân. Chỉ có như vậy, thi đua mới thực sự là nguồn động lực để xây dựng
một xã hội hùng cường, thịnh trị, một đất nước đáng sống và đáng tự hào.

Và trên hết, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một lời nhắn gửi vĩnh
cửu đến các thế hệ người Việt Nam: rằng tình yêu nước không bao giờ là khái niệm trừu tượng,
mà là thứ phải được thể hiện trong từng hành động thường nhật. Hãy học thật giỏi, làm việc
thật tốt, sống thật tử tế – đó chính là cách mà mỗi người chúng ta có thể góp phần gìn giữ và
phát huy tinh thần thi đua ái quốc mà Bác Hồ đã dày công khơi dậy.

Là người theo học ngành chính trị, tôi nhận thấy rõ: lời kêu gọi của Bác không đơn thuần là
một thông điệp truyền cảm hứng, mà đó là một chiến lược tổng thể về phát triển đất nước
trong bối cảnh chiến tranh. Chiến lược ấy dựa trên ba trụ cột chính: Bác không phân biệt tầng
lớp, thành phần, độ tuổi. Người kêu gọi từ các chiến sĩ nơi tiền tuyến đến người nông dân
ngoài ruộng đồng, từ trí thức đến công nhân, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên – ai cũng có thể
thi đua, ai cũng có thể cống hiến. Đây là một chủ trương dân chủ sâu sắc, khẳng định niềm tin
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng.
Thi đua không chỉ để chiến đấu thắng lợi, mà còn để xây dựng nền tảng cho tương lai. Trong
lúc bom đạn còn chưa ngớt, Bác đã đặt ra mục tiêu lâu dài: vừa đánh giặc, vừa phát triển kinh
tế, giáo dục, văn hóa. Đây là sự kết hợp giữa trước mắt và lâu dài, giữa chiến thuật và chiến
lược – điều mà chỉ một nhà lãnh đạo với tầm nhìn xa mới có thể thực hiện được. Bác luôn
nhấn mạnh rằng thi đua không phải là chạy theo hình thức. Thi đua là để làm tốt hơn, hiệu
quả hơn; để tạo ra những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng trong cộng đồng. Chính
nhờ quan điểm này mà từ lời kêu gọi của Bác, đất nước đã xuất hiện hàng vạn tấm gương
người tốt việc tốt, từ anh hùng lao động đến chiến sĩ diệt Mỹ, từ cô giáo vùng cao đến kỹ sư
sáng tạo trong nhà máy.

Những tấm gương thi đua ấy không chỉ là minh chứng sống động cho hiệu quả của đường lối
đúng đắn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra, mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho
các thế hệ mai sau noi theo. Trong từng giai đoạn cách mạng – từ kháng chiến chống Pháp,



chống Mỹ, đến thời kỳ thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới – phong trào thi đua ái quốc
luôn giữ vai trò là “ngọn cờ đầu” dẫn dắt tinh thần dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và
khát vọng vươn lên.

Là một sinh viên ngành chính trị, tôi nhận thức rằng: để duy trì và phát huy phong trào thi đua
ái quốc trong thời đại ngày nay, cần phải kế thừa một cách sáng tạo tư tưởng của Bác Hồ. Thi
đua không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay hình thức biểu dương. Nó phải trở thành động lực
thực chất thúc đẩy phát triển. Cần phải xây dựng cơ chế khuyến khích thi đua đi đôi với đánh
giá thực chất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Thi đua cần gắn với đổi mới
phương thức lãnh đạo, quản trị, đồng thời phát huy vai trò giám sát của nhân dân để ngăn
chặn bệnh thành tích – một căn bệnh mà chính Bác cũng đã từng phê phán gay gắt.

Thi đua ngày nay, hơn bao giờ hết, phải là thi đua sáng tạo, thi đua đổi mới. Trong bối cảnh
đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,
hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, thì tinh thần thi đua ái quốc chính là điểm tựa tinh
thần, là "ngọn lửa thiêng" thôi thúc từng cá nhân, từng tổ chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm, không ngừng vượt lên chính mình vì sự phát triển chung. Chúng ta cần một phong
trào thi đua không giới hạn trong khuôn khổ nhà nước, mà lan tỏa trong toàn xã hội – từ các
cơ quan công quyền đến doanh nghiệp tư nhân, từ nông thôn tới đô thị, từ trường học tới
bệnh viện, từ mạng xã hội tới đời sống thực.

Càng đọc và suy ngẫm về lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi càng thấy
đó không chỉ là lời của một vị lãnh tụ cách mạng, mà còn là sự tổng kết tinh thần văn hóa dân
tộc Việt Nam – một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước bất công, luôn biết biến gian khó
thành cơ hội, biến đau thương thành hành động. “Thi đua là yêu nước” – câu nói ấy không chỉ
đúng trong khói lửa chiến tranh, mà còn đúng trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Trong từng bước
đi của đất nước hôm nay, từ bảo vệ độc lập chủ quyền đến công cuộc kiến tạo xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh – đâu đâu cũng cần có thi đua, cần có hành động yêu nước chân
chính.

Và tôi, cũng như hàng triệu sinh viên khác, đang mang trong tim lời Bác dặn, đang bước đi
trên con đường thi đua của thời đại mới. Chúng tôi thi đua để học giỏi hơn, sống đẹp hơn, dấn
thân nhiều hơn cho cộng đồng, vì một Việt Nam không chỉ hùng mạnh mà còn tử tế và nhân
văn. Chúng tôi thi đua trong nghiên cứu khoa học, trong hoạt động xã hội, trong tinh thần khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng tầm hình ảnh đất nước trên
trường quốc tế. Đó là cách thế hệ chúng tôi viết tiếp bản hùng ca thi đua ái quốc – bản hùng
ca đã được Bác Hồ khởi xướng và trao lại cho chúng tôi bằng cả trái tim yêu nước nồng nàn
và tầm nhìn cách mạng vĩ đại.

Đã hơn 75 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chiến tranh đã lùi xa,
đất nước chuyển mình mạnh mẽ bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, lời kêu
gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị, vẫn là kim chỉ nam hành động cho toàn dân tộc. Tôi nhìn thấy
tinh thần thi đua ái quốc trong từng nhịp sống hôm nay trong từng ca mổ cứu người của bác
sĩ tuyến đầu chống dịch; trong từng đêm không ngủ của kỹ sư tìm lời giải cho bài toán công
nghệ mới; trong từng giáo viên vùng sâu bám lớp dù điều kiện thiếu thốn; trong từng người
công nhân, nông dân hăng say lao động, sản xuất và cả trong thế hệ trẻ chúng tôi – những sinh
viên hôm nay – đang từng ngày cố gắng học tập, nghiên cứu, đổi mới, để cống hiến cho đất
nước ngày mai.



Tinh thần thi đua ái quốc không bị đóng khung trong chiến hào hay nhà máy thời chiến, mà
nay đã lan tỏa vào từng ngành nghề, từng lĩnh vực – từ văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ
đến bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Nó tiếp tục là động lực giúp Việt Nam
vượt qua thử thách, vươn mình trong thế giới nhiều biến động.

Đọc cuốn sách, tôi không chỉ thấy được lời của một Chủ tịch nước, mà còn cảm nhận rõ hình
bóng một người cha, một người thầy, một người truyền lửa. Với cách viết giản dị, dễ hiểu, mà
đầy sức mạnh nội tâm, Bác Hồ đã cho thấy nghệ thuật vận động quần chúng bằng tấm lòng,
bằng uy tín, bằng đạo đức cách mạng.

Không có một dấu chấm than nào trong lời kêu gọi, nhưng từng câu, từng chữ đều toát lên sự
quyết liệt, khẩn thiết. Không có một lời đao to búa lớn nào, nhưng người đọc cảm nhận được
sự thôi thúc mạnh mẽ từ trái tim yêu nước, từ một khát vọng hòa bình và phát triển mãnh
liệt. Là một nhà chính trị trẻ, tôi tự hỏi: hôm nay, ai sẽ là người tiếp nối ngọn lửa ấy? Ai sẽ thổi
hồn cho tinh thần thi đua trong thời đại 4.0? Câu trả lời chính là: mỗi chúng ta. Mỗi cán bộ,
đảng viên, mỗi công dân, và nhất là thế hệ thanh niên – lực lượng chủ lực trong công cuộc
hiện đại hóa đất nước. Bác Hồ đã trao cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá – nhiệm vụ của
chúng ta là gìn giữ và phát huy nó. Gìn giữ – không phải bằng cách cất giữ lời Bác trong sách
vở hay khẩu hiệu treo tường, mà bằng hành động cụ thể, thiết thực và kiên trì. Phát huy –
không phải là lặp lại nguyên vẹn mô hình thi đua của quá khứ, mà là sáng tạo những hình thức
thi đua mới mẻ, phù hợp với đặc trưng của thời đại số, nền kinh tế tri thức và bối cảnh toàn
cầu hóa.

Ngày nay, thi đua ái quốc không còn bó hẹp trong khuôn khổ nông trường, xí nghiệp hay chiến
hào, mà lan tỏa đến từng giảng đường đại học, từng văn phòng công sở, từng khu phố, làng
quê. Mỗi người dân Việt Nam đều có thể trở thành một chiến sĩ thi đua trong chính công việc
của mình: người công nhân sáng tạo ra những dây chuyền công nghệ cao; người giáo viên đổi
mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh; người kỹ sư, nhà khoa
học chắt chiu từng công trình phục vụ dân sinh; người cán bộ biết lắng nghe dân, vì dân mà
phục vụ; và đặc biệt, lớp thanh niên – những người đang mang trên vai khát vọng đổi mới đất
nước – cần không ngừng bứt phá, làm chủ công nghệ, hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế
quốc gia trên trường quốc tế.

Tôi cho rằng, thi đua ái quốc trong giai đoạn hiện nay cần gắn liền với ba giá trị cốt lõi: trách
nhiệm, sáng tạo và nhân văn. Trách nhiệm – để mỗi hành động đều vì lợi ích chung. Sáng tạo
– để thi đua không bị rập khuôn, hình thức mà là con đường ngắn nhất đi tới hiệu quả. Nhân
văn – để thi đua không bỏ quên yếu tố con người, không chạy theo thành tích mà mất đi bản
chất tốt đẹp của phong trào.

Muốn vậy, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các tổ chức Đảng, chính
quyền, đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên – phải là những người tiên phong “thắp lửa” thi
đua, truyền cảm hứng hành động tới từng cá nhân, đơn vị. Đồng thời, phải đổi mới công tác
thi đua – khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, thực chất, tránh bệnh hình thức và
đảm bảo ai có đóng góp thì đều được tôn vinh xứng đáng. Bên cạnh đó, truyền thông cần vào
cuộc mạnh mẽ hơn để lan tỏa gương người tốt, việc tốt – những hình mẫu sống động về tinh
thần thi đua ái quốc trong thời đại mới.

Là một sinh viên chính trị hôm nay, tôi nguyện đem kiến thức, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm
công dân của mình góp phần làm sống lại tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng –



không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể: học tập nghiêm túc, nghiên cứu sâu
sắc, dấn thân vào thực tiễn, đồng hành cùng nhân dân trong các công cuộc đổi mới. Tôi nhận
ra rằng: học theo Bác không phải là học những điều cao siêu, mà là học cách sống vì cái chung,
cách nhìn xa trông rộng, và cách khơi dậy tinh thần dân tộc bằng tình yêu thương, bằng niềm
tin và sự gương mẫu.

Ở chiều sâu tư tưởng, thi đua ái quốc của Bác còn hàm chứa một triết lý phát triển rất tiến bộ:
phát triển không thể đến từ mệnh lệnh áp đặt, mà phải đến từ khát vọng và trách nhiệm cá
nhân. Khi mỗi người tự thi đua với chính mình – vượt qua cái cũ, cái tầm thường để vươn tới
cái mới, cái tốt đẹp – thì xã hội sẽ tiến lên một cách tự nhiên, bền vững.

Bác không nói đến thi đua vì thành tích, vì bảng vàng, mà là thi đua để phục vụ nhân dân tốt
hơn, để xây dựng nước mạnh dân giàu. Triết lý ấy đi trước thời đại, và cho đến hôm nay vẫn
là cơ sở tư tưởng quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ, nền giáo dục khai
phóng, và nền kinh tế sáng tạo.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” khép lại, nhưng những dòng
chữ trong đó không hề lắng xuống. Nó vẫn đang vọng lại, vang xa, như một tiếng trống giục
giã hành động, như một lời thúc giục mỗi người Việt Nam sống có trách nhiệm hơn với đất
nước, với dân tộc. Tôi – một sinh viên, một người trẻ mang trong mình niềm tin chính trị – xin
nguyện noi theo tinh thần của Bác, biến lời kêu gọi năm xưa thành hành động hôm nay. Dù là
trong học tập, nghiên cứu, công tác hay phụng sự cộng đồng, tôi tin rằng: mỗi đóng góp nhỏ
bé cũng là một hạt giống của tình yêu nước; mỗi nỗ lực tiến bộ cũng là một bước trên con
đường thi đua ái quốc. Xin được mượn chính lời của Bác để kết thúc bài viết này: “Mục đích
thi đua là làm cho mọi người ngày càng tiến bộ, làm cho mọi việc ngày càng tốt thêm, làm cho
mọi ngày càng hăng hái, càng thi đua, càng tiến bộ.”

Bởi lẽ, thi đua không chỉ là đích đến, mà là một quá trình rèn luyện ý chí, vun đắp nhân cách
và khẳng định lý tưởng sống. Khi mỗi người đều biết thi đua để sống tốt hơn, để học tập hiệu
quả hơn, để phục vụ nhân dân tận tâm hơn, thì xã hội sẽ trở thành một môi trường tích cực –
nơi giá trị được ghi nhận, công sức được tôn vinh, và lòng yêu nước được khơi dậy từ những
điều bình dị nhất.

Từ lời kêu gọi thiêng liêng năm 1948 đến hôm nay, trải qua biết bao biến thiên của thời đại,
tinh thần thi đua ái quốc vẫn luôn hiện hữu trong từng bước chuyển mình của dân tộc. Nó
hiện lên trong những người thầy vùng cao kiên trì bám lớp giữa mưa rừng gió núi; trong những
bác sĩ thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch; trong những kỹ sư không ngừng đổi mới công nghệ,
góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ; trong những đoàn viên thanh niên xung kích vì cộng
đồng, tình nguyện đến những nơi gian khó nhất để gieo mầm hy vọng. Tất cả họ – dù lặng
thầm hay được tôn vinh – đều là hiện thân sống động của lời Bác năm xưa.

Và tôi tin rằng, trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay không chỉ là nhắc nhớ, mà là viết
tiếp. Viết tiếp bằng sự tử tế trong hành xử, bằng sự chuyên cần trong học tập, bằng sự dấn
thân trong phụng sự và bằng cả khát vọng lớn lao về một nước Việt Nam hùng cường, thịnh
vượng. Mỗi người trẻ – như tôi, như bạn – cần nhìn vào tấm gương Bác Hồ để rút ra cho mình
bài học sống: yêu nước không phải là điều gì cao siêu, mà là sống có ích mỗi ngày, sống để
cống hiến thay vì đòi hỏi.



Tôi đã từng nhiều lần tự hỏi: giữa muôn vàn những giá trị mới đang trỗi dậy trong thời đại
toàn cầu hóa, liệu “thi đua ái quốc” có còn giữ nguyên sức sống và sự thôi thúc như thuở ban
đầu? Nhưng chính khi cầm trên tay cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái
quốc”, tôi đã có câu trả lời cho mình. Đó là một tiếng nói vượt thời gian – giản dị nhưng sâu
sắc, ngắn gọn nhưng tràn đầy trí tuệ và nhân văn. Đó là một bản hùng ca mở đầu cho hành
trình kiến thiết đất nước bằng đôi tay và trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Tôi nguyện sẽ
tiếp bước con đường ấy – con đường mà Bác đã chỉ ra, mà cả dân tộc đã từng đi qua và sẽ còn
tiếp tục đi tới. Vì một Việt Nam không chỉ độc lập, tự do mà còn hùng cường, giàu mạnh, nhân
văn – và vì lời thề thiêng liêng năm xưa vẫn còn ngân vang mãi: “Thi đua là yêu nước, yêu nước
thì phải thi đua.”


